Wat doet een dierentolk precies?

Een dierentolk praat met dieren in
opdracht van hun mens. Mensen vragen
een consult aan met hun dier omdat zij
willen weten of hun dier gelukkig is, of
het ergens pijn heeft, of het wil sterven,
of het zelf weet hoe het geholpen kan
worden enz. Het resultaat is vaak dat de
band tussen mens en dier na het gesprek
veel intenser en inniger wordt.

Hoe ga je te werk?

Ik werk altijd vanaf foto. Ik bekijk de foto
van het dier vluchtig en ga dan naar een
bepaald meditatieniveau. Na een paar
minuten plaats ik de foto op mijn interne
scherm. Van daaruit vraag ik het dier of
het met mij wil praten. Ik stel mij voor,
vertel wat ik kom doen, namens wie ik
dat doe en ik geef het dier mijn onvoor-
waardelijke liefde. Alles wat op dat
moment gebeurt, in de kamer, in mijn Lijf,
om mij heen, alles wat ik mij gewaarword,
heeft betrekking op het dier. Als ik het
dier bijvoorbeeld vraag wat het lekker
vindt, en ‘toevallig’ is mijn Italiaanse
buurvrouw pizza aan het bakken en er
drijft zo'n geursliert langs mijn neus, dan
weet ik zeker dat dat het antwoord van
het dier is: het is dol op pizza.

Hoe kun je dierentolk worden?

Voor het leren praten met dieren zijn
verschillende cursussen te volgen. Het
allerbelangrijkste is dat je leert je te
ontspannen en je rationele denken uit te
schakelen. Zodra je je op een dier
concentreert, begint je verstand namelijk
al te roepen: ‘Joh, dat kan niet, je bedenkt
het zelf. Ben je gek geworden of zo? Wat
maak je jezelf wijs, je kunt helemaal niet
met dieren praten, dat weet iedereen....
Daarbij moet je erg veel van dieren
houden, je moet ze kunnen laten voelen
en weten dat jij onvoorwaardelijk in ze
gelooft, dat jij er voor hen bent en niet
voor het baasje. Als je ze dit vertrouwen
kunt geven, is de rest kinderspel.

Wat is het leukste van je werk?

Elk gesprek is uniek. Nooit kan er sleur
optreden omdat dieren, net als mensen,
ieder hun eigen gevoelswereld hebben.

Mieke in gesprek met een paard.

.

Nooit weet ik van te voren hoe een dier
in elkaar steekt. Ook de reactie aan de
andere kant van de lijn, blijft mij
ontroeren. Mensen worden echt diep
geraakt door wat hun dier hun vertelt.

Welke ervaring is je het meest bijgebleven?
Mijn mooiste ervaring is die ene keer dat
ik op pad ging om een vermiste,
gedesoriénteerde kat naar huis te leiden.
Dat is gelukt. Toen ik deze kat vertelde
zich te oriénteren op mijn vuurtorenlicht,
kon hij zijn huis weer terugvinden en
kwam hij aanlopen terwijl ik daar was.
Dat was een behoorlijk kippenvelmoment.

Is dit je droombaan?

Ja. Ik help mensen en dieren nader

tot elkaar te kormen. Het is natuurlijk
geweldig als bijvoorbeeld iemand al

jaren problemen heeft met zijn paard.
Niemand komt erachter waarom het dier
consequent de ruiter eraf gooit. Is het
paard sikkeneurig? Is het verveeld? Is het
verkeerd ingereden? Geweldig toch als het
paard aangeeft dat de vierde wervel vanaf
de staart niet deugt. Dat doet vooral zeer
met iemand op mijn rug. Laat daar eens
naar kijken. En dan komt er inderdaad een
osteopaat langs die onmiddellijk opmerkt
dat de wervelkolom achter het zadel niet
deugt. Het paard kan weer rechtgericht
worden en mens en dier hebben nog heel
lang plezier van elkaar.




